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BEVERS 

Rebbel  Lotte Hamerslag  06-43980070 

Noa  Inge de Bruin  06-24434959 

E-mail  bevers@scoutingflg.nl 

 

WELPEN 

Ikki  Britt de Jong  06-34772795 

Sona  Selma de Werke  06-27278526 

Jacala  Casper Melief  06-46677921 

E-mail  welpen@scoutingflg.nl 

 

SCOUTS 

Kevin  Kevin Ringlever  06-53859060 

Jeremy  Jeremy Ouwendijk 06-21424422 

Hugo  Hugo Plate  06-43276079 

E-mail  scouts@scoutingflg.nl 

 

EXPLORERS 

Marcel Marcel Kieboom 06-55175776 

Edwin  Edwin van de Leur  06-51552924 

Martijn  Martijn Heuchemer  06-14725780 

E-mail  explorers@scoutingflg.nl 

 

STAM 

Adviseur Marcel Kieboom 06-55175776 

Voorzitter Britt de Jong 06-34772795 

E-mail  stam@scoutingflg.nl 

 

TROEPHUIS 

Lange Haven 11 

3111 CA Schiedam 

010-4267048 

 

 

IBAN: NL34 INGB 0000772595 

t.n.v. st. scouting Franciscus- 

Lodewijkgroep te Schiedam. 

E-mail: info@scoutingflg.nl 

Internet: www.scoutingflg.nl 

Socials: @ScoutingFLG 

 

COLOFON 

Het groene blad is een uitgave van Scouting 

Franciscus Lodewijkgroep uit Schiedam. 

Foto’s: Gemaakt door diverse leidinggevende, leden 

en/of ouders, allemaal binnen onze groep.  

Illustraties, achtergrond en logo’s: Scouting NL. 

Advertentie: Ook interesse om te adverteren? We 

zoeken nog 2 reclames om alle kosten te drukken! ;-) 

Mail naar groeneblad@scoutingflg.nl 

STRUIK 

Contactpersoon     Maartje van de Water  06-30737726 

 

BOOMSTAM 

Contactpersoon     Annemieke Jansen  06-20136296 

 

VERENIGINGSBESTUUR 

Voorzitter             Britt de Jong   06-34772795 

Secretaris             Joost Jansen  06-24968933 

Materiaal             Martijn Heuchemer  06-14725780 

Groepsbegeleider   [open]        - 

E-mail             bestuur@scoutingflg.nl 

 

STICHTINGSBESTUUR 

Voorzitter              Rob Ouwendijk   06-22968839 

Penningmeester       Peter Olsthoorn  06-44346688 

Secretaris              Joost Jansen  06-24968933 

Lid              Jan Lentjes   010-4265246 

Lid              Arnold Jansen   010-4268106 

Lid              Theo Engering   06-40316153 

GROEPSONDERSTEUNING 

Praktijkbegeleider     Eric Brouwer         06-14444447 

Praktijkbegeleider     Zoë Melief   06-29210366 

Vertrouwenspers.     Mariëllle Mullier      06-29260763 

 

REDACTIE 

Maartje van de Water    06-30737726 

Joost Mul      06-50123089 

groeneblad@scoutingflg.nl  

 

WEBMASTER 

webmaster@scoutingflg.nl 

contact 

mailto:info@scoutingflg.nl
http://www.scoutingflg.nl/
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Wauw wat een heerlijk vol Groen Blad dit keer! Maar we 

hebben dan ook veel te vertellen over ons onwijs leuke 

groepskamp van deze zomer! En met Jumanji als thema, 

kon het natuurlijk niet anders dan dat we non-stop 

avonturen beleefden. 

 

Toch zijn er nog 4 scouts die echt next-level op avontuur 

zijn gegaan, Norah, Lianne, Dries en Ellen gingen mee op 

de Wereld Jamboree in Zuid-Korea! Een once-in-a-lifetime 

ervaring, waar wij een klein beetje over kunnen 

meedromen op bladzijde 20. 

 

Ook lees je nog een stuk over onze nieuwe speltak ‘de 

Struik’, die vanaf dit scoutingseizoen zijn intrede doet, en 

stelt onze nieuwe groepsvoorzitter Britt zich even kort 

voor. 

 

Veel plezier op het seizoensopeningsfeest en met het 

lezen van alle verhalen! 

 

Groetjes Joost en Maartje 

inhoud 

redactie 

18   Struik 
19   Boomstam 
20   Wereld Jamboree 
22   Even voorstellen 
23   Kampfoto’s 
24   Dank aan Imtrans 
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Op woensdag was het eindelijk zo ver, ook de bevers gingen richting Mook! Rond lunchtijd kwamen 

we aan bij het kampgebouw en al snel begonnen we rare verhalen te horen. Iets over apen in het 

gebouw? En een magisch bordspel?  

Na de lunch hadden we tijd om het terrein te 

verkennen en de leukste buitenspeelplekjes te 

ontdekken. Voor we het wisten was het al weer 

tijd voor het eerste gezamenlijke spel. In het bos 

lagen allemaal eieren die gezocht moesten 

worden. Nadat alle eieren gevonden waren was 

het tijd om ze te verhandelen, maar let op: als de 

klapper gaat, wil de handelaar jouw ei niet meer.  

Tijdens het tafeldekken stuitten we op een probleem: de aapjes hadden onze borden gestolen! 

Gelukkig wist de kookstaf wel een oplossing, we wikkelden gewoon de tafels in verhoudfolie. Het kwam 

goed uit dat we pannenkoeken aten, dan hoefden we ons eten niet te snijden. Na het eten hadden we 

nog genoeg tijd voor wat potjes weerwolven, maar dan wel in jungle-thema natuurlijk! De bevers 

speelden eerst een paar oefenrondjes en daarna waren we klaar om ook met de welpen de strijd aan 

te gaan (en zelfs te winnen).  

Na een lekker nachtje slapen was het zo 

ver, er moest gedobbeld worden voor 

Jumanji. De eerste twee dappere bevers 

gooiden de dobbelstenen er verzetten ons 

speelfiguur op het speelbord. Uit het 

speelbord viel een briefje dat zei: 

“Jumanji brengt ons soms iets leuks maar 

ook heel vaak ellende 

Kunnen jullie vandaag iets doen? 

Aan deze Beestenbende” 

 

We gingen die dag 

hard aan de slag om 

vriendjes te worden 

met de dieren. We 

hebben onder andere memorie gespeeld waarbij we leerden wat dieren eten, 

snavels gemaakt en voetafdrukken in gips gezet. In de avond hadden we nog 

een gezamenlijk spel, het dierengeluidenspel. IN het bos zaten allemaal rare 

dieren die rare geluiden maakten. Het doel was de dieren te vinden en te raden 

welk dier ze waren. 

 

Vrijdag moest er nog een keer gegooid worden. Gelukkig hadden we nog twee 

stoere bevers die wel durfden te gooien. Weer kwam er een briefje uit het bord. 

Deze keer zei het: 

“Een spel met een slot? 

Maak het niet kapot 

Het spel kan raar lopen 

Krijgen jullie de junglekist open?” 

Bevers 
Kinderen van 4 t/m 7 jaar 
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We hadden gehoord dat een van de boomstamleden een kist had gevonden die op slot zat. Door 

middel van puzzels wisten we de code van het slot te kraken. In de middag hadden we nog een 

handelsspel. Bij de post moest je eerst een opdracht doen om een dier te verdienen, als je er genoeg 

had kon je die weer inruilen voor andere dieren. 

Die avond hadden we een groot 

feest om te vieren dat we vrij 

waren van Jumanji. De boomstam 

en de explorers hadden een grote 

markt gebouwd waar je allerlei 

verschillend eten kon halen. Als 

afsluiting kwam er nog een 

ijscokar.  

En toen was het al weer tijd om 

naar huis te gaan. We vonden het 

heel gezellig en we kijken weer uit 

naar het nieuwe scoutingseizoen! 

Groetjes Noa en Rebbel 

 

 

 

  

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 
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Beste welpen, na een lange, en hopelijk leuke, vakantie keren we weer terug naar de horde. Gelukkig 

zijn we allemaal weer terug uit de jungle van Jumanji en is er niemand opgegeten door de slangen, 

ontvoerd door de aapjes of opgesloten door de jager. Weten jullie nog hoe het allemaal begon? Onze 

scoutinggroep bestaat dit jaar 90 jaar, dat is al super lang. Daarom was het plan om op feestkamp te 

gaan, met de hele groep. We gingen zelfs met een grote touringbus met z’n allen richting het 

kampeerterrein in Mook.   

Zaterdag 

Nadat we waren aangekomen in Mook, 

kon het feest gelijk beginnen met oud-

Hollandse spelletjes. Spijkerpoepen, 

koekhappen, ezeltjesprik en appel 

happen. Ook deden we een 

gezamenlijk avondspel met de hele 

groep wat veel weg had van steen-

papier-schaar maar dan met 

feesthoedjes, toeters en slingers. 

Nadat we een paar rondes gespeeld 

hadden liepen we langs de bosjes en zagen daar wat liggen. Een paar stoere welpen gingen er meteen 

op af en probeerden het zware voorwerp uit de bosjes te sleuren. Toen alle bladeren en andere 

bosaroma van de kist was verwijderd, konden we het voorwerp goed aanschouwen. Het was een 

kastje met twee houten deurtjes en op deze deurtjes was een mooi jungle landschap geschilderd. 

Daarboven stond in grote letters: JUMANJI. Nog voordat de deurtjes konden worden geopend kwam 

er een man uit de bosjes: hij vertelde dat hij erg blij was dat wij het kastje hadden gevonden. Het was 

namelijk niet een gewoon kastje, maar een heus jungle bordspel! Jarenlang was hij opgeslokt in het 

spel en dwaalde hij rond in de jungle. Toen wij het spel hadden gevonden was hij bevrijd. Veel hulp 

wilde hij ons niet bieden, want hij wilde snel zijn familie weer gaan opzoeken. Maar hij gaf ons wel zijn 

dagboek, dat hij had bijgehouden in de jungle. Dit dagboek zou 

ons helpen het spel door te komen, de verschillende plagen te 

bedwingen, en zo het spel uit te spelen. Hij waarschuwde ons 

nog: je mag niet valsspelen! 

Zondag  

Deze ochtend begonnen we dan echt aan het spel. De 

kastdeurtjes werden opgeslagen en er kwam een heus 

bordspel tevoorschijn. Iedere spelgroep moest zijn eigen pad 

volgen en proberen bij het eindpunt te komen voordat het 

einde van de week was genaderd. Onder het onheilspellende 

geluid van de jungle werden de dobbelstenen gegooid en kon 

de pion worden verzet. Al snel begon er een display op te 

lichten met daarin een raadsel. Vervolgens kwam er een 

kokertje uit het spel zetten met daarin een briefje. Het raadsel 

en het briefje verwezen beiden naar een insectenplaag. Snel 

pakten we het dagboek van Joris erbij en zagen we dat het 

inderdaad ging om een muggenplaag van speciale gouden muggen. Door 10 ingrediënten te 

verzamelen kon er een muggenspray worden gemaakt. Een van die ingrediënten waren zes kleine 

dennenappels, deze konden we vandaag wel gaan zoeken.  

Welpen 
Kinderen van 7 t/m 11 jaar 
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Onder leiding van Jacala en zijn strippenkaart gingen we op weg om de Mookerheide te trotseren. De 

tocht was dan wel niet zo lang (5 km) maar toch erg zwaar, in Limburg bevinden zich hoge heuvels en 

diepe dalen en daarnaast was het wel 30 graden in de volle zon. ‘s Middags hebben we een groot 

handelsspel van Joost en Zoe gespeeld samen met de andere speltakken. Deze was geheel in het 

thema van de dag, er moesten namelijk ingrediënten worden verzameld voor een tegengif. Tijdens het 

zoeken vonden we zelfs nog twee ingrediënten voor 

onze eigen muggenspray! ‘s Avonds hebben we 

met de welpen nog levend kwartet gespeeld (per 

ongeluk in een mierennest). Daarna was het tijd 

voor bed .  

Maandag 

Het was weer tijd om te dobbelen. Vandaag kregen 

we weer een cryptische opdracht, of eigenlijk meer 

een waarschuwing: pas op voor de jager! Met dit in 

ons achterhoofd zijn we begonnen met het 

programma van de dag: de BIED. Dit staat voor 

Badge In Een Dag. Deze keer ging het om de 

natuur-insigne. Deze was erg toepasselijk bij het 

jungle thema van Jumanji en er was dan ook 

genoeg te doen. Er was een aantal actieve 

opdrachten zoals dieren verzamelen in weckpotjes 

en ze eens goed analyseren, het kampterrein in 

kaart brengen en dieren zoeken in het bos. Andere 

opdrachten waren het maken van een dierenmasker, het insectenboek analyseren, schminken en 

memory met dieren spelen. Terwijl de welpen hier mee bezig waren werd er ineens iets ontdekt: de 

schuilplaats van de jager? Voorzichtig gingen we kijken en daar 

aangekomen vonden we een gecamoufleerde kist. In deze kist zaten 

allemaal jagerspullen maar ook twee nieuwe ingrediënten voor onze 

muggenspray! We moesten wel opschieten, want in de verte hoorde we de 

jager al schieten. Later die middag kwamen de scouts langs, ook zij 

hadden tijdens hun hike twee ingrediënten voor de muggenspray 

gevonden, nu was alles compleet! Na het avondeten was het dan ook tijd 

om het tegengif te maken: er werd een grote heksenpot neergezet en 

onder het genot van een liedje en een dansje werden de ingrediënten een 

voor een toegevoegd aan het mengsel. Daarna konden we ons hiermee 

insmeren en rustig gaan slapen, zonder angst voor goudmuggen.  

Dinsdag 

Bij het ontwaken schrokken de welpen zich rot, er was iemand 

langs geweest. Was het de jager, of misschien iets of iemand 

anders? Alle schoenen stonden overhoop en veel ervan miste ook 

nog. Het was dus tijd om weer te dobbelen, zodat we er achter 

konden komen wat er nu weer aan de hand was. Het spelbord 

vertelde ons dat we last hadden van grijpgrage aapjes. Deze 

aapjes genieten ervan om te zien hoe wij op zoek zijn naar onze 

spullen, en de enige manier om van ze af te komen is dan ook 

door te doen alsof we het helemaal niet erg vinden. Omdat het 

vandaag zo warm was, zijn we heerlijk wezen vertoeven bij de 

Mookerplas. Samen met de scouts. ‘s Avonds was het tijd voor de 

Oeri-Woeri ceremonie onder leiding van Patrick. Uiteraard met 

speciale Oeri-Woeri-outfit. Kunnen jullie het dansje nog nadoen 

thuis?  
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Woensdag 

Nadat er werd gedobbeld kregen we slecht nieuws vanochtend: we 

moesten uitkijken voor een eng zwart beest met grote klauwen. 

Door het dagboek van Joris erbij te pakken kwamen we erachter dat 

het ging om een zwarte panter. Gelukkig stond er ook een advies bij 

over hoe we dit beest uit de buurt konden houden: we moesten een 

amulet maken. Een magische. Er werden stenen verzameld en deze 

werden beschilderd met magische jungle tekens. Vervolgens werd 

deze steen veilig weggestopt in een zelfgemaakt zakje. Veel welpen 

leerder hier voor het eerst met naald en draad werken, dit onder 

toezicht van Monique en Marcel. Vervolgens kon het zakje met een 

ketting om de nek worden gehangen. ‘s Middags was het weer tijd 

voor een spel met de hele groep: dit keer gingen we slangen eieren 

zoeken in het bos. Een gevaarlijk spel met meerdere rondes en 

gekleurde eieren. Erg spannend.  

Donderdag 

Deze ochtend kregen we de opdracht om te laten 

zien of we echt jungle waardig  zijn. De boomstam 

had een aantal spellen voor ons bedacht en 

klaargezet die dit goed konden testen. De welpen 

gingen met een jungle paspoort op zak aan de 

slag. Ze moesten hutten bouwen, vuur maken, 

speren slijpen, liaan slingeren, camoufleren en 

voetafdrukken maken. Morgen maken we de jungle 

test af. Na het rustuurtje was het tijd voor de 

volgende uitdaging: de escaperoom. De deuren 

werden gesloten en er werd spannende muziek 

opgezet, zouden de welpen zichzelf kunnen 

bevrijden? Om het kistje met 3 slotjes open te 

maken moesten de welpen per team 3 puzzels 

oplossen. Hier was maar beperkte tijd voor. 

Gelukkig is het de welpen gelukt om de slotjes 

binnen de tijd open te maken! En raad eens? De 

kist zat vol met lekkere snoepjes! Na het avondeten 

was het tijd voor het dierengeluidenspel. In deze 

scoutingjungle leven wel 16 verschillende dieren 

die allemaal vreemde geluiden maken. Zo was er 

de grote spin, een leeuw, een mestkever en een 

paradijsvogel, maar ook Oeri-Woeri en de jager kwamen voorbij. Elk getikt dier leverde een deel van 

een zin op. Het eerste team dat met een volledige zin terug was bij de jury, had gewonnen. De zin 

leidde ons weer diep het bos in, waarna we een klein kistje vonden dat verstopt lag in een oude boom. 

Hierin zaten twee ogen, zouden dit de ogen van Oeri-Woeri zijn?  

Vrijdag 

Vanochtend zijn we ver der gegaan met de jungle testjes. Alle welpen hebben dit met succes 

afgesloten. Na de lunch hebben we een smokkelspel gedaan in het bos en vervolgens een heuse 

bonte middag gehouden. Hierna was het tijd voor het culinaire hoogtepunt van de week: het captain’s 

dinner! Er was een heuse markt opgebouwd achter het terrein met allemaal leuke kraampjes waar 

lekker eten kon worden gehaald.  
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Zo kon je je eigen hamburger schieten, een stukje Jumanji 

taart proberen, langs de salade bar, snoepjes zoeken in de 

jungle, magische spellen spelen met Marcel en jungle 

medicijnen krijgen voor alle kwaaltjes. Hierna ging iedereen 

met een voldaan gevoel naar bed.  

Zaterdag 

De laatste ochtend! Na het ontbijt met alle kliekjes hebben de 

welpen het grote roteb spel gespeeld in het bos en toen was 

het tijd om de eerste welpen en Mor uit te zwaaien. Mor is voor 

het eerst als leiding met ons mee geweest op kamp en we 

hebben ontzettend van hem genoten! We hebben Mor en de 

andere explorers uitgezwaaid. De busreis naar huis was een 

stuk stiller dan de heenweg, maar toen iedereen weer wakker 

was, hebben we heel gezellig afgesloten met alle 

kampgangers. De leiding en boomstam willen alle ouders 

ontzettend bedanken voor hun donaties, we hebben heel erg 

genoten van het diner en kijken nu alweer uit naar het volgende kamp! 

 

Groetjes van Ikki, Sona, Jacala, Baloe en Mor 

 

  

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 
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Zaterdag begon “lekker” met 31 graden, de busreis was gezellig en alles opbouwen ging vrij soepel. 

Daarover gesproken, we eindigde de avond met soep en een gezamenlijk spel met de andere 

speltakken. 

Zondag begon het thema spel, dit betekende dat elke ochtend er een beetje zo uit te kwam te zien. 

Iedere speltak mocht om de beurt dobbelen van jong naar oud om allemaal zo snel mogelijk het einde 

te bereiken. 

Na het dobbelen begonnen we met 

het programmaonderdeel, de 

aandacht. In al die jaren kunnen 

scouts nog altijd even goed klagen, 

maar voor hen was het nu de 

uitdaging om eens te leren 

omdenken naar iets positiefs. 

De rest van de ochtend werden de 

keuken opgebouwd en konden we 

daarna beginnen met het 

handelsspel. Natuurlijk per Mook 

traditie was er laat in de middag 

een stevige regenbui. Gelukkig zijn 

de scouts niet bang een beetje regen en hebben zij zich lekker vermaakt. 

Maandag, de dag waar de patrouille strijd sterk 

toeneemt. De Loop hike, een leuk rondje van 

10 kilometer door het landschap langs de grens 

van Limburg en de Sint-Jansberg. Een dagje 

loop hike is natuurlijk niet compleet zonder 

foutlopers maar iedereen heeft het uiteindelijk 

gehaald en ze konden aan het eind van de dag 

lekker douchen.  

Dinsdag was stad, zwem en kookdag. We 

begonnen de ochtend met een fietstochtje naar 

Cuijk, hier konden de scouts zich even 

vermaken tot we weer gingen verzamelen bij 

de supermarkt. Op deze dag mogen ze 

namelijk zelf bepalen wat ze vanavond eten. 

Eenmaal klaar met de boodschappen, op de 

fiets en op weg naar de Mookerplas om daar 

de rest van de dag te luieren. 

 

  

Scouts 
Kinderen van 11 t/m 15 jaar 
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Woensdag, alweer over de helft, maar zoals het terrein er nu uitzag miste er nog wat, iedereen weet 

natuurlijk dat je met kamperen een grote schommel mee moet hebben, nu paste deze helaas niet in de 

vrachtwagen dus moesten we maar zelf aan de slag om dit waar te maken.  

Met de schommel eenmaal klaar was het tijd 

voor het gezamenlijke postenspel en konden 

we na het eten de avond samen met de 

scouting Tono en Burgermeester van Haaren 

groepen afsluiten met een potje weerwolven. 

Op donderdag zat voor de scouts een leuke 

verassing te wachten, het begon met de 

escaperoom. Er werd uitstekend 

samengewerkt en ineens waren alle sloten 

open en kon iedereen lekker genieten van de 

winst. Maar huh, eenmaal terug op het kampterrein was er iets gebeurd, de borden, mokken en het 

bestek was verdwenen. Dat was toch best even tegenvallen, maar gelukkig waren er in de jungle 

kokosnoten aanwezig. Zo hebben we de 

middag besteed aan nieuwe bekers 

maken en moesten we vanavond maar 

met onze handen eten. 

 

Vrijdag, de dag waar iedereen bang voor 

was, want de fiets hike zat er nog aan te 

komen. Een heerlijk tochtje van 28 

kilometer in de natuur en de heuvels 

tussen Nijmagen, Groesbeek en Mook in. 

Het was af en toe even klimmen maar 

bergafwaarts gaan is het altijd wel weer 

waard op het eind. Maar uiteraard, deze dag kan ook niet compleet zijn zonder verdwalen. Zo af en toe 

een groepje op weg helpen en we konden weer door, gelukkig was het mooi weer, misschien toch iets 

te warm maar gelukkig kon iedereen weer op het kampterrein uitrusten tot de grootste gebeurtenis 

van het kamp.  



 

14 
 

Helaas was het tijd om het kamp alweer af te moeten sluiten, maar het was zeker een goede afsluiting. 

Het captain’s dinner bestond uit meerdere kraampjes, allemaal met verschillende lekkernijen, maar 

voor sommige moest je wel werken voordat je kon gaan genieten. Dat gezegd te hebben was het een 

groot gezellig succes. 

  

 

De scouts konden deze nacht in de open lucht slapen, maar voor de zekerheid hebben we er toch 

maar een partytent overheen gezet, je weet het nooit met Mook. 

 

We hebben een superleuk kamp gehad en kijken uit naar het nieuwe scoutingseizoen! 

Groetjes Kevin, Hugo, Jeremy, Jolanda, Patrick  

  

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 
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Het thema van het groepskamp Jumanji per plaag verteld 
 

 

Vervelende steekmuggen zoemden om ons heen,  

velen van ons klaagden steen en been. 

We verzamelden vreemde ingrediënten om een drankje te maken, 

na het drinken daarvan konden we een zucht van verlichting 

slaken :-) 

 

De scouts hadden last van spinnen, 

wat moesten ze daartegen 

beginnen?  

Twister spelen, neerschieten en opeten, 

toen konden ze deze achtpotigen gelukkig 

snel vergeten. 

 

 

Er sloop een jager bij ons door het bos, we wilden hem verjagen 

zonder om extra problemen te vragen.  

Patrick leerde ons de oeriewoerie 

en de jager verdween zonder ‘gedoerie’! 

 

  

Toen we dachten dat het niet erger kon worden, 

verdwenen ineens pannen, bestek en ook onze borden! 

Het bleken irritante aapjes te zijn, 

negeren was het beste medicijn. 

 

 

Jan maakte met gereedschap stiekem het spelbord open.  

“dat kan ik” dacht hij, “zonder het te slopen”. 

Maar hij werd toch opgezogen door het spel 

en toen zat hij natuurlijk in de knel! 

De boomstam moest 10 stappen terug op het bord, 

gelukkig is nu weer alles zoals het hoort. 

 

 

Arletta had een panter in het bos zien dollen, 

zij kwam in paniek naar het gebouw toe hollen!! 

De welpen maakten amuletten en hingen die om 

hun nek, toen had de panter opeens niet meer 

zoveel trek ;) 
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Op donderdag ochtend gingen we met een ingepakte bus gesponsord door scouting BSO Vlaardingen 

richting groepskamp in Mook. Toen we eenmaal aankwamen kregen we een regenachtig welkom van 

de andere scouting speltakken. Daarna gingen we alles uit de gesponsorde bus van scouting BSO 

halen en onze partytent opzetten. We gingen de 

2 nachten op groepskamp niet in de tent slapen, 

maar onder de partytent op een zeil met zijn 

allen. 

 

De volgende anderhalve dag hebben we ook 

doorgebracht in Mook. We hadden in de avond 

het dierengeluiden spel gespeeld en het groepje 

van onze koning had gewonnen (Morgan). 

Daarna gingen we allemaal lekker slapen (dagga) 

onder de partytent.  

 

Volgende dag gingen we rustig alles opruimen 

van ons, en hebben we de scouts ook geholpen 

met hun keukens afbreken. 

Nadat alles opgeruimd was gingen we met de 

bus (Gesponsord door Scouting BSO 

Vlaardingen) richting Wiltz Luxemburg. 

 

Na de lange reis met de bus, kwamen we eindelijk aan bij het 

scouting terrein in Wiltz. Toen we daar aankwamen gingen we alles 

uit de bus halen. We begonnen met onze eigen tenten opzetten en 

daarna gingen we met zijn alle verder aan de partytenten, en daarna 

de keuken klaarzetten. Die dag hebben we voor de rest alleen nog 

maar het terrein verkend en gegeten. 

 

De volgende dag gingen we gezellig met zijn alle door de 

Luxemburgse bergen mountainbiken. Het was erg leuk en we gingen 

ook vaak erg snel. Helaas is er onderweg wel een ongeluk gebeurd 

(Iemand maakte een salto) maar voor de rest ging het erg goed!! 

Toen we terug kwamen op het terrein was iedereen erg moe. Dus we 

gingen eten en daarna na het kampvuur richting bed.  

 

Volgende ochtend werden we wakker en gingen we lekker ontbijten 

en ons klaarmaken 

voor de treinreis richting Luxemburg Stad. We gingen 

eerst met de trein vanaf Wiltz-Paradiso richting 

Kautenbach, en vanaf Kautenbach moesten we 

overstappen naar de trein die gaat richting 

Luxemburg Stad. In Luxemburg stad hadden we 

eerst wat vrije tijd, en daarna gingen we met zijn alle 

in de grotten van Luxemburg rondlopen. Daarna 

gingen we terug naar het terrein met de stink trein. 

Paar dagen later hadden we de primitieve dag. De 

bus was trouwens gesponsord door Scouting BSO 

Vlaardingen. We begonnen de ochtend met 2 gaten 

boren in een blok hout, vanaf boven en vanaf de 

zijkant. Dit werd een oven. Later in de middag 

moesten we proberen de oven aan te krijgen.  

Explorers 
Jongeren van 15 t/m 18 jaar 
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Het was een lange taak maar gelukkig bij iedereen na een tijd 

wel gelukt. Toen we eindelijk konden eten(platbrood en 

stoofpot) waren we allemaal blij met het eindresultaat. 

We waren allemaal super moe van de drukke dag dus gingen 

meteen slapen (zonder slaapverhaaltje) Miauw. 

 

De volgende dag gingen 

we raften. Alleen Morgan 

en Dorian wouden raften. 

De rest durfde niet en 

gingen lekker warm in de 

auto zitten ruften. 

Het was helaas een 

regenachtige dag maar het 

was wel een erg leuke 

dag. We kwamen daarna 

aan bij het eind van de 

rivier en daar gingen we 

poffertjes gemaakt door 

Marcel eten. Gefeliciteerd met je verjaardag Marcel, Max en 

Lonneke <3. 

 

De volgende dag gingen we 

wandelen door rotsen heen. 

het was erg leuk maar wel vermoeiend. Er waren onderweg 

wat problemen maar voor de rest was het erg leuk en ging het 

erg goed! 

 

Volgende dag gingen we alles in de gesponsorde bus van de 

Scouting BSO inruimen en gingen we met de Gesponsorde 

bus van de Scouting BSO onderweg terug naar huis. Toen we 

in de Gesponsorde bus van de scouting BSO zaten was het 

een erg lange reis, maar was 

het wel erg gezellig. Heel 

erg bedankt voor het lenen 

van de bus scouting BSO`<3 

 

Doei poepies dit was ons 

kamp met vriendelijke groet 

Morgen en Dorien. :3 
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Nieuw! Vanaf dit scoutingseizoen starten we een nieuwe speltak die het ‘leeftijdsgat’ tussen de stam 

en boomstam opvult. De struik is voor jongvolwassenen die graag met iets meer regelmaat naar 

scouting komen, maar toch al een wat drukker sociaal leven hebben. De opkomsten zullen elke 2 

weken gehouden worden in het bovenste zolder lokaal (voorheen het padvindsterlokaal). 

Ook willen we met de struik -net als bij de boomstam- de andere speltakken helpen en ondersteunen 

bij groepsactiviteiten. 

 

Waarom de naam Struik? We zochten een natuur-woord, dat verbinding weergeeft, een figuurlijk (of 

letterlijk, in de natuur) gat opvult, lekker bekt en wat humor bezit. Meeste stemmen gelden, dus here 

we are. 

 

Voor degene die de draad kwijt is, nog even al onze speltakken op een rij: 

- Bevers  4 tot 7 jaar  elke week opkomst op zaterdagochtend. 

- Welpen  7 tot 11 jaar  elke week opkomst op zaterdagochtend. 

- Scouts  11 tot 15 jaar  elke week opkomst op vrijdagavond. 

- Explorers  15 tot 18 jaar  elke week opkomst op vrijdagavond. 

- Stam   18 tot 21 jaar  elke week opkomst op vrijdagavond. 

- Struik   21 tot 35 jaar  elke 2 weken opkomst op (waarschijnlijk) zondagavond. 

- Boomstam  vanaf 35 jaar  2x per jaar opkomt in overleg. 

 

Ben jij nou een ouder of oud-lid of iemand die dit toevallig leest, val je in deze leeftijdscategorie en lijkt 

het je ook wel leuk om eens in de 2 weken een gezellige/grappige/leuke/weereens-wat-anders avond 

te hebben? Meld je dan aan via info@scoutingflg.nl zodat de struik groter kan groeien! 😊  

Struik 
Jongvolwassenen van 21 t/m 35 jaar 

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 

mailto:info@scoutingflg.nl
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Boomstam op kamp. 

Eéns in de vijf jaar, als er een lustrum gevierd wordt gaat onze scoutinggroep op groepskamp, dat 

betekent dat alle leeftijden naar dezelfde plek op kamp gaan. Dit jaar was het weer zo’n feest!  

De boomstam was er natuurlijk ook bij :). 

Wij, de boomstamleden, ondersteunen vooral daar waar nodig is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit deden wij zoal:   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben een hele leuke, gezellige en soms ook spannende week gehad waarbij we muggen, 

aapjes, panters, spinnen en een gevaarlijke jager moesten trotseren.  

Gelukkig is het allemaal goed gekomen. 

Heel veel groeten van Annemieke, Bas, Brenda, Cora, Jan, Jolanda, Joost J., Joost M., Joyce, Judith, 

Maartje, Marcel de B., Martijn, Mathieu, Monique, Patrick, Peter, Rob en Zoë. (En ook van Harvey 😉) 

  

Boomstam 
Volwassenen vanaf 35 jaar 

Bosspelen 

organiseren, 

uitleggen en 

begeleiden. 

Kookstaf zijn bij 

de welpen. 

Foerageren 

voor de 

scouts. 

Een post op 

een hike 

bemannen. 

Welpen  rijden 

naar de 

zwemplas 

Elke dag de post 

uitzoeken en 

verdelen. 
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Op 25 juli vertrokken onze Schiedamse scouts Dries, 

Ellen, Lianne en Norah naar Zuid-Korea. Ze werden in 

Ridderkerk uitgezwaaid door alle familieleden en gingen 

vol moed en een klein beetje zenuwen op weg naar de 

Jamboree. Eerst was er een zogenoemde voorreis waarbij 

er veel verschillende uitstapjes zijn gemaakt en veel 

geleerd en gezien is van, en over het land. Daarna was het 

tijd voor de Jamboree zelf. De World Scout Jamboree 

wordt 1x per 4 jaar georganiseerd voor scouts tussen de 

14 en 18 jaar, telkens in een ander land. De Jamboree is 

het grootste internationale jeugdkamp ter wereld met 

meer dan 45.000 scouts waarvan bijna 2.000 

Nederlanders.  

 

Met onder meer overstromingen, een hittegolf en een 

razende tyfoon werd de World Scout Jamboree dit jaar 

wereldnieuws. Ze hebben het inderdaad erg warm gehad, 

zo’n 30 tot 40 graden was wel gemiddeld. Maar zo 

beamen ze alle vier: een beetje afzien hoort ook wel bij 

scouting. We stonden meestal om 6 uur op omdat je 

anders je tent uitbrandde. Op de Jamboree doe je allerlei 

‘stereotype’ scoutingactiviteiten maar ook veel andere activiteiten. Ze hadden tussendoor ook veel 

contacten met scouts uit andere landen en hebben veel ervaringen uitgewisseld. Zo leer je veel 

andere mensen en culturen kennen. De Jamboree is dus een mix van lol maken, cultuursnuiven, 

onvergetelijke ervaringen en zelfs nieuwe vriendschappen op te doen.  

 

Improviseren hoort ook bij scouting. Door de tyfoon moest de Jamboree verplaatst worden om ieders 

veiligheid te garanderen. Dat 

werd in no time geregeld 

door de leidinggevende 

scouts en vooral ook door 

het gastland. De troepen 

werden ondergebracht in 

diverse accommodaties in 

het land (zoals bijv. hotels) 

en van daaruit konden alle 

geplande activiteiten weer 

doorgaan. Ook konden de 

scouts in die dagen genieten 

van wat meer luxe en 

bijvoorbeeld een super 

lekker buffet. 

 

Ze hebben de reis van hun leven gemaakt zeggen ze. Helaas mogen ze niet nog een keer mee omdat 

ze bij de volgende editie in Polen te oud zijn. Je kan dit dus maar 1x in je leven meemaken als 

deelnemer. Ze zullen hun belevenissen in het Verre Zuid-Korea niet snel vergeten. Ze hebben 

vriendschappen voor het leven gesloten en het nodige meegemaakt. ‘’Wie kan er nu zeggen dat je de 

tijdens de World Jamboree moest ‘vluchten’ voor een tyfoon?’’ 

 
 
 
  

Wereld jamboree 
De 25e organisatie 2023 in Zuid-Korea 
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Hallo allemaal!  

Ik ben Britt, ook wel bekend als Ikki bij de welpen. Ik ben 24 jaar, zit op de 

pabo en ben al 13 jaar lid van de FLG. Naast scouting houd ik erg van 

lezen, dansen, lekker koken en boulderen.  

De meesten van jullie kennen mij al als welpenleidster, maar daarnaast ben 

ik ook lid van de nieuwe speltak de Struik en sinds afgelopen februari ben 

ik voorzitter van onze groep. Dit houdt in dat ik de teamleiders overleggen 

van de speltakken leid, en het eerste aanspreekpunt ben voor iedereen 

binnen en buiten onze groep. Omdat we op dit moment nog een vacature 

open hebben staan voor groepsbegeleider, komt die taak ook op het 

bestuur te vallen, dus daar ben ik ook veel mee bezig.  

Mijn doel is om een toegankelijke voorzitter te zijn en er voor zorgen dat 

iedereen het naar zijn zin heeft.  

Ik hoop dat jullie zo een beetje een beeld hebben van wie ik ben en wat ik 

doe als voorzitter. Ik zie jullie snel op het clubhuis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdagavond 17 augustus hebben we een 

schoonmaakavond gehouden in ons gebouw. 

We hadden gevraagd of ouders, leden en 

leiding konden meehelpen, want zoals je weet 

‘maken vele handen licht werk’! 

 

Bij deze willen we iedereen die aanwezig was 

bedanken voor hun hulp! Met een uurtje waren 

alle lokalen en algemene ruimtes weer spik en 

span, en klaar voor leuke nieuwe opkomsten.  

 

 

En natuurlijk klaar voor de seizoensopening op zaterdag 26 augustus. Zien we jullie daar?  

Even voorstellen 

Schoonmaakavond 
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Al zo’n 25 jaar help transportbedrijf IMTRANS onze scoutinggroep op weg naar kamp. 

Dankzij hun vrijwillige bijdrage voor het uitlenen van vrachtwagens, kunnen wij elk jaar weer 

heel veel spullen vervoeren!  

 

Het transport van al ons spelmateriaal lijkt vaak op de achtergrond te gebeuren, maar het is 

een belangrijk onderdeel van kamp, want zo kunnen we uit vrijwel alle kampterreinen in NL 

kiezen; de nodige spullen kunnen vervoerd worden. We vonden het tijd om hier even de 

schijnwerpers op te zetten en onze waardering uit te spreken. 

 

Hierbij bedanken we graag de broers van dit familiebedrijf: Jeroen, Martijn en Frank Schreij! 

 

We willen als laatste ook graag Piet van de Water 

bedanken, die jaar in jaar uit zijn zaterdagen 

opofferde om de vrachtwagens te rijden én 

helpen met in- en uitladen.  

Bedankt imtrans! 

Voor de komende jaren zijn we op zoek naar een nieuwe vrachtwagen chauffeur en/of bedrijf die 

ons kan helpen met het vervoer. Ben jij of ken jij iemand die dat zou willen?  

Mail ons via info@scoutingflg.nl  

Het is voor een goed doel! Zo kunnen tientallen kinderen een heerlijke week op zomerkamp! 😊 

mailto:info@scoutingflg.nl

